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GELUKSBRENGERS PUR SANG 
Uit de tempels in Thailand 
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Sinds eeuwen worden over de gehele wereld bepaalde waardes toegekend aan 

amuletten en talismannen. Nergens is de handel en wandel van amuletten 

zo groot als in Thailand. Het gebruik gaat terug tot ver voor onze jaartelling. Bij 

het ontstaan van het Boeddhisme werden al relikwietjes bewaard van overleden 

monniken en familieleden, deze werden bijgedragen als herinnering maar ook 

als bescherming en als geluksbrenger.  

 

• Het waren niet alleen stukjes kleding of haar van de overledene maar ook 

botjes of tanden. Van enkele stupa’s , chedi’s of pagodes wordt beweerd dat ze 

botjes of haar bevatten van De Boeddha zelf. Tot op heden trekken nog vele 

pelgrims naar deze grafmonumenten. Door de eeuwen heen heeft het Boeddhis-

me een grote aanhang gekregen en alleen in Thailand zijn er tienduizenden 

tempels gebouwd, en zijn er honderden bedevaartplaatsen ontstaan van hele 

bekende tot minder bekende. Al deze tempels en plaatsen heb een ding gemeen, 

elke tempel heeft een eigen amulet, met een eigen verhaal en een eigen geschie-

denis. Er zijn een tiental heel bekende monniken in Thailand die in hun leven de 

status “Boeddha” hebben gekregen door meditatie de verlichting te bereiken.  

• De kracht van het amulet: De kracht wordt niet ontleend aan het materiaal 

waarvan het gemaakt is, zo kan een amulet van lood meer waarde hebben als 

een amulet van zilver en zo kan een amulet in een koperen doosje meer waarde 

en kracht bezitten.  

 

For centuries, certain values throughout the world are assigned to amulets and 

talismans. Nowhere is the doings and amulets as high as in Thailand. The use 

goes back to BC. With the emergence of Buddhism preserved relic of monks and 

deceased relatives has been saved, they helped as a reminder but also as protec-

tion and for good luck. 

• It was not just pieces of clothing or hair of the deceased but also bones or 

teeth. Some stupas, pagodas chedis are claimed to contain bones or hair of the 

Buddha himself. To date, attract many pilgrims to the tombs. Over the centuries 

Buddhism has gained a large following and only in Thailand there are tens of 

thousands of temples, and there are hundreds of pilgrimage arise from very well 

known to less familiar. All these temples and places have one thing in common, 

each temple has its own charm, with its own story and its own history. There are 

a dozen very famous monks in Thailand they have given the status "Buddha" 

because in their lives they try to achieve enlightenment. 

• The power of the amulet: The force is not derived from the material it is made, 

so can an amulet of lead have more value as an amulet of silver and so can an 

amulet in a brass box possess more value and power. 
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